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Het Covid-19 virus op Bali 
 
Op Bali zijn tot nu toe 33.825 besmettingen met het Covid-19 virus vastgesteld en zijn er 910 
personen overleden aan het virus. 
Iedereen is verplicht om overal een mondkapje te dragen, ook de kinderen. De vaccinaties zijn 
gestart voor dokters en medisch personeel. Wanneer de bewoners aan de beurt zijn is onbekend. 
Toeristen zijn vanwege het virus nog steeds niet welkom op Bali. Omdat het eiland sterk 
afhankelijk is van het toerisme is de armoe groot. Er is bijna geen werk en zelfs de eenvoudige 
baantjes, zoals die van wasvrouw of stenensjouwer, zijn nauwelijks voorhanden. Een dagelijkse 
maaltijd bestaat uit vaak niet meer dan een beetje rijst en groenten van eigen tuin. 
 
In december zijn er voor het laatst voedselpakketten (in roze tassen) 
uitgedeeld aan de gezinnen van Futur kinderen. Daar waren de 
mensen erg blij mee! 
De situatie op Bali is nog steeds heel schrijnend; daarom vragen wij u 
nogmaals om een kleine bijdrage voor de aanschaf van 
voedselpakketten. Een pakket  kost iets meer dan 6 euro en bevat 
voedsel waar een gezin ongeveer een week van kan leven. 
 
U kunt een bedrag overmaken naar NL74INGB0005981066 ten name 
van Stichting Futur, Hengelo (Ov.), onder vermelding van 
“voedselpakketten”. 
 

 
 
 
 
Het leven van een Futur kind in corona tijd 
 
Juni Armawan is een jongen van 10 jaar. Samen met zijn 
ouders en een oudere zus, Nia Pradewei van 13 jaar, woont 
hij in Anturan, een dorpje dicht bij de kust. Zijn vader is 
gehandicapt, waardoor zijn moeder de kostwinner van het 
gezin is. Zij verdient het geld met het sjouwen van stenen voor 
bouwvakkers, maar door de crisis is er nog nauwelijks werk. 
Twee dagen in de week gaat Juni van 7.00 uur tot 13.00  uur 
naar school. Alle kinderen zijn verplicht om op school een 
mondkapje te dragen en afstand te houden van elkaar. 



 

 

De rest van de week krijgt hij online huiswerk door middel van een 
mobiele telefoon. Omdat hij zelf geen mobieltje heeft mag hij die van 
een vriend gebruiken. 
Eén keer in de week gaat hij met veel plezier een paar uurtjes naar 
de extra lessen van Futur. Daar krijgt hij te drinken en wat lekkers. Als 
hij thuis is helpt hij zijn moeder met het huishouden.  
 
Aan het eind van de dag is er een 
eenvoudige maaltijd bestaande uit 
rijst en groenten. 
 
 
 
 

 
 
Wij hopen voor hen dat de coronacrisis gauw voorbij is! 
 
 
Volle maan ceremonie  
 
Balinezen houden de stand van de maan nauwlettend in de gaten omdat hun jaarlijkse kalender 
gebaseerd is op de maanfasen. De maan is in al zijn gedaanten als een soort gids voor Balinezen. 
De volle maan wordt Bulan Purnama genoemd, wat compleet, oneindig en perfect betekent. 
Zodra het volle maan is maken de Balinezen zich klaar voor de volle maan ceremonie door offers 
te bereiden met voedsel en bloemen en zich traditioneel te kleden. Je kunt deze ceremonies 
herkennen door de optochten die worden gehouden, een bijzonder gebruik op Bali. 
Tijdens deze optochten draagt iedereen een sarong, mannen een wit shirt en vrouwen een witte of 
gekleurde kebaja (een soort kanten blouse) met gekleurde slendang (een soort sjaal) om hun 
middel. Met de volle maan ceremonie wordt de volledigheid van de maan geëerd. Balinezen zien 
de volle maan als een nieuw begin en een nieuwe periode van geluk. Ze planten bijvoorbeeld hun 
groenten ook vaak op de dag van volle maan. 
 
Op de foto’s hieronder brengen Diva en Cynthia, 2 kinderen van Futur, een offer voor de volle 
maan en bidden bij de huistempel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
Stichting Futur op Facebook 
 
 

Om nog meer bekendheid te krijgen zijn we ook op Facebook te vinden. U kunt ons vinden op het 
URL adres http://www.facebook.com/Stichting.Futur. Als u daarbij ook de pagina (het logo) een 
“like” wilt geven, dan kunnen uw vrienden dit ook zien om zodoende meer bekendheid aan de 
stichting Futur te geven en wie weet of we wat extra donaties kunnen werven. Dit is echt nodig 
door de hogere kosten van de kinderen die doorgaan in het voortgezet onderwijs. 
 
Hebt u vragen of opmerkingen, mail dan naar mail@futurbali.nl . 
 
Wilt u geld doneren dan kan dat op rekeningnummer 5981066 (IBAN: NL74INGB0005981066), 
ten name van Stichting Futur, onder vermelding van "project Futur”. Het project is ANBI 
gecertificeerd, waardoor de gift aftrekbaar is voor de belasting. 
 
Hebt u familie, vrienden of kennissen die wellicht ook geïnteresseerd zijn in dit project, stuurt u 
deze nieuwsbrief dan alstublieft door. De algemene projectinformatie van Futur staat op de 
website www.futurbali.nl  
 
Het bestuur bedankt u weer hartelijk voor uw betrokkenheid en uw vele giften. 
 
 
 
 
 

Putu Ari, Komang, Fia Wiegel en Fred Wiegel 
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